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Geachte heer/mevrouw xxxx,  
 
Graag nodigen we u namens het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam en de Sacramentijnen 
uit voor een symposium over het Mirakel van Amsterdam (1345) op zaterdag 28 februari 2026. Dat 
kleine symposium zal die dag (aan de vooravond van de Stille Omgang die in het weekend van 21 en 
22 maart 2026 plaatsvindt) van 14 tot 17 uur in de Amsterdamse Begijnhofkapel (Begijnhof 30 te 
Amsterdam, ingang: poort aan de Gedempte Begijnensloot) gehouden worden.  
 
Het symposium zal gaan over de Mirakeldichters van Amsterdam door de eeuwen heen. Dat zijn de 
dichters die de verering van en de herinnering aan het Mirakel van Amsterdam steeds levend hebben 
gehouden. Dat begon in de 14e eeuw toen de Rotterdamse dichter Willem van Hildegaersberch het 
Mirakel van Amsterdam aan het hof van de graaf van Holland bezong. Na de Reformatie hielden Vondel 
en de met Vondel bevriende rector van het Begijnhof, Marius, het Mirakel van Amsterdam fris en 
levend en nam het Begijnhof de centrale plaats van Mirakelverering over van de nabij gelegen Heilige 
Stede aan de Kalverstraat, nadat die in protestantse handen was gekomen. Dankzij Marius en zijn 
opvolgers, waaronder de Sacramentijnen, werd de Begijnhofkapel vanaf de 17e eeuw een tweede 
Heilige Stede. Dick Hogenhout, die boven de Begijnhofkapel woont en onlangs de laatste hand legde 
aan een transcriptie van het boek van Marius over het Mirakel van Amsterdam, zal ons meenemen in 
de tijden van Van Hildegaersberch, Marius en Vondel en zal vertellen over (de betekenis van) hun 
Mirakelgedichten. 
 
Anton de Wit, hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad, zal daarna vertellen over een moderne 
Mirakeldichter, Anton van Duinkerken, die aan het einde van de Tweede  Wereldoorlog in de 
Begijnhofkapel steun vond bij het Mirakel van Amsterdam. Van Duinkerken schreef meteen na het 
einde van die oorlog een Mirakelgedicht ter gelegenheid van de herdenking van 600 jaar Mirakel van 
Amsterdam. Het Mirakel van Amsterdam inspireert ook jongeren, zoals de H. Carlo Acutis (1991-2006), 
die op zijn website over het Mirakel van Amsterdam schreef. Vandaar dat er in de middag van 28 
februari 2026 naast het symposium een Engelstalig jongerenprogramma rond het Begijnhof zal zijn.  
 
We hopen u op 28 februari 2026 om 14 uur bij dit symposium te mogen begroeten, dat aan het einde 
van de middag met een hapje en een drankje in de Engelse kerk op het Begijnhof zal worden afgesloten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Maurice Essers        Pieter van Wijlick SSS 
Mainse Rijpkema namens Stille Omgang    Rector Begijnhofkapel 
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God, Gij hebt door het vererenswaardig Sacrament van het Lichaam en Bloed van uw Zoon 
de stad Amsterdam onderscheiden met talrijke wonderen. Wij bidden U: schenk ons zo'n groot 
geloof in dit Sacrament dat wij de genade van de verlossing voortdurend in ons ervaren. 
(Gebed op feestdag van het Mirakel van Amsterdam, woensdag na 12 maart) 
 
 

PROGRAMMA MIRAKELDICHTERS BEGIJNHOFKAPEL 
 

13.45 uur Inloop en ontvangst Begijnhofkapel  

14.00 uur Opening van het symposium Pieter van Wijlick 

14.15 uur Willem van Hildegaersberch  

Dick Hogenhout 14.35 uur Marius en Vondel 

15.05 uur Eucharistisch Lied (pauze)  

15.15 uur Anton van Duinkerken Anton de Wit 

16.10 uur Pauze met orgelspel  

16.20 uur Toelichting op Amsterdams Eer ende Opcomen  Dick Hogenhout 

16.55 uur Afsluiting symposium Maurice Essers 

17.00 uur – 
19.30 uur 

Stille Aanbidding en Vespers, gevolgd door zegen met Allerheiligste in 
Begijnhofkapel en hapje & drankje in Engelse kerk 

 
 

JONGERENPROGRAMMA MIRAKEL VAN AMSTERDAM 
 

13.45 uur Inloop en ontvangst Begijnhofkapel  

14.00 uur Opening  Pieter van Wijlick 

14.05 uur Uitleg over Mirakel van Amsterdam en Stille 

Omgang  

Bjorn Stenvers 

14.25 uur Uitleg over het Mirakel van Amsterdam in de 

schilderkunst  

pater prof. Peter van 
Dael SJ 

14.50 uur Mirakelwandeling naar en bezoek aan het 

museum Ons Lieve Heer op Solder met Stille 

Omgang op terugweg naar Engelse kerk 

Jan Dongelmans en 
Pieter-Jan van 

Giersbergen 

16.30 uur Meditatie in de Engelse kerk Eugen Graas 

16.55 uur Afsluiting jongerenprogramma Bjorn Stenvers 

17.00 – 

19.30 uur 

Stille Aanbidding en Vespers, gevolgd door zegen met Allerheiligste in 

Begijnhofkapel en hapje & drankje in Engelse kerk 

 


